
Lied   

  
Welkom 
 
Gebed om nabijheid 
God, Rijkdom en macht maken het leven  
van mensen vaak onleefbaar. 
wij hebben de kracht van uw liefde nodig. 
  
Als wij weer eens onszelf dreigen voorbij te lopen, 
roep ons dan terug... 
Heer, ontferm U over ons. 
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 Daar waar uw schat is, 
daar zal ook  
uw hart zijn  



Als we weer eens op de tippen van onze tenen 
leven, 
zet ons dan met beide voeten op de grond... 
Heer, ontferm U ... 
 
Als we ons weer eens ergeren aan de dingen  
en aan elkaar, 
breng ons dan weer tot rust... 
Heer, ontferm U ... 
 
God, wees een vaste waarde in ons leven, 
Degene op wie wij mogen bouwen. 
Dan worden wij mensen met een warm hart, 
Rijke mensen die, in leven en werken,  
voor anderen hartverwarmend zijn. Amen. 
 
Lofprijzing   
Eer aan God in de hoge. 
 

Wij loven U, Vader,  
scheppende kracht, bron van liefde. 
Wij loven U, Jezus Christus, zoon van God, 
Weg, Waarheid en Leven. 
Wij loven U, Heilige Geest, 
vuur, brandende liefdeskracht. 
 

Eer aan God in de hoge. 
 

Vrede op aarde 
voor mensen die eenvoudig zijn, 
voor mensen die zachtmoedig zijn, 
voor mensen die als herders zijn, 
voor mensen die luisteren naar  
het woord van God en het onderhouden. 
 

Eer aan God in de hoge. 
 

Vrede op aarde en liefde  
onder alle mensen: 
liefde die nieuw maakt en heelt, 
liefde die hoopt en duldt, 
liefde die niemand uitsluit, 
liefde die blijft in tijd en eeuwigheid. 
Amen. 
 
Gebed  
Waar je schat is, daar zal ook je hart zijn, 
zegt Gij ons, God. 
Laat ons daarom waakzaam zijn, 
het licht bewaren in ons hart 
opdat wij U kunnen binnenlaten 
Gij wilt ons gelukkig maken. 
Daarom geeft Gij U zelf aan ons: 
uw Leven, uw Liefde, uw Vrede. 
Dank dat Gij ons zegt: "Ik hou van je, 
zoals een vader en een moeder van hun kind, 
en Ik wacht op een antwoord van jou, 
als teken van wederliefde." Amen. 
 



Inleiding op de lezingen                                          
In de lezingen horen we wat we van God mogen  
verwachten en vraagt Hij ons om steeds waakzaam te 
zijn en te blijven zoeken naar wat echt belangrijk is.  
 
Eerste lezing Wijsheid.18,6-9 l 
 
Een moment voor de kinderen           
 
Orgel 
 
Evangelie   Lucas 12,32-48   
Jezus ik denk aan jou                                                    
Jezus ik spreek over jou 
Jezus ik hou van jou 
 
Homilie =zing -zondag 

Dank U voor die duizend mooie dingen, 
dank U voor uw liefde elke dag. 
Dank U dat als zorgen mij omringen, 
ik eenvoudig bij U komen mag. 
Dank, dank, dank o Heer, … 
 
Dank U voor het zonlicht in de straten 
dank U voor de sterren in de nacht. 
Dank U dat als vrienden mij verlaten 
U vanuit de hemel naar mij lacht. 
Dank, dank, dank o Heer, … 
 
Voorbeden  
Bidden wij tot God 
die ons leven begeleidt met zijn Geest  
van kracht en liefde. 
Hem bieden wij  onze gebedsintenties aan. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bidden wij voor hen 
die Gods droom van vrede voor allen 
durven blijven dromen 
en die met wijsheid en tact 
bemiddelen in conflicten. 
Laten wij bidden.. 

Bidden wij voor hen 
die zich door niemand of niets  
uit het veld laten slaan 
en zich durven vastklampen  
aan elk teken van hoop. 
Voor hen die nog uitwegen zien 
waar anderen moedeloos neerzitten. 
Laten wij bidden… 
Heer luister naar mij… 
 
Bidden wij voor de twijfelaars: 
om een steuntje in de rug. 
Voor de verdwaalden: 
om richtingwijzers onderweg. 
Voor de vluchtelingen: 
om een dak boven hun hoofd. 
Voor de minstbedeelden: 
om kansen zoals die van anderen. 
Laten wij bidden… 
Heer luister naar mij… 
 
Bidden wij voor onze zieken,  
voor onze eenzamen, 
voor hen die afscheid moesten nemen  
van een dierbare…. 
En voor diegenen waarvoor  
ons gebed wordt gevraagd (..). 
God, bewaar hen en ons allen voor eeuwig  
in uw liefde- en vredevol hart  
en stuur warme troosters  
naar hen die achterblijven. 
Laten wij bidden… 
Heer luister naar mij… 
 
God, 
zie naar ons om en wees ons genadig. 
Moge uw Geest over ons komen, 
uw Geest die ons waakzaam maakt en attent 
en ons doet opengaan voor elkaar 
en voor uw toekomst die ons wacht. Amen. 



Geloofsbelijdenis 
Ik geloof in God, 
niet zichtbaar, niet tastbaar, 
maar toch aanwezig in elke mens. 
 
Ik geloof in Jezus, 
omdat Hij hoopvolle woorden sprak, 
maar ook omdat Hij doorheen lijden,  
dood en verrijzenis, 
Weg, Waarheid en Leven is. 
 
Ik geloof in de Geest, 
Bron van hoop en toekomst voor elke mens 
die met ons op weg gaat 
naar een hoopvolle toekomst 
ook doorheen de moeilijke momenten  
van het leven. 
 
Ik geloof in de verrijzenis van de mens. 
Ik geloof dat echt mens-zijn mogelijk is 
omdat God ons tot nieuw leven roept 
omwille van de liefde die sterker is dan de dood. 
Amen. 
 
Offerande 
Delen van wat we hebben,          
Om onze geloofsgemeenschap  
mee te dragen. 
Dankjewel. 

Als de troost die we geven ons hart verbindt 
en de hoop met het delen van pijn begint, 
dan heeft God … 
 
Bidden bij brood van leven                                             
Laten we aan tafel gaan.  
Laten we samen brood  
breken…. 



God, hoe wonderlijk zijn de wegen  
die Gij met ons gaat. 
Gij roept ons bij onze naam 
om medemens te zijn, 
om schouder aan schouder 
de weg van het  
leven te gaan, 
om te groeien naar uw beeld en gelijkenis. 
 
Wij danken U voor allen 
die ons woorden van  
hoop en vrede toespreken, 
die ons nabij blijven in uren  
van angst en onzekerheid, 
in uren van pijn en eenzaamheid, 
die met ons meegaan 
en ons doen groeien tot  
nieuwe levenskracht. 
 
Wij danken U 
voor al het goede en het geluk  
dat wij mogen ervaren, 
voor wat ons mild en hoopvol stemt, 
voor wat ons nieuwe perspectieven aanreikt, 
voor wat onze diepste levenskrachten  
aanspreekt. 
Naar U wordt uitgezien als naar een hemel  
die ons wacht: 
Jezus Christus, 
die zich als Brood voor de wereld  
heeft geschonken. 
 
Wij bidden, 
open ons hart voor de vragende  
aanwezigheid van mensen, 
open onze ogen opdat wij het zoeken  
van mensen zien, 
open onze oren opdat wij het diepste  
verhaal van mensen horen. 
Geef dat wij ons zo bewust worden 
dat breken en delen het geheim is van  
samen-leven. 
 
Zo komen wij op het spoor van Jezus, 
die mensen doet opstaan uit onmacht en  
verlamming, en bouwen wij mee aan een  
Wereld waar ruimte is voor iedereen, 
waar mensen met elkaar de weg van het leven 
gaan. 
Opdat wij voor elkaar als dagelijks brood zijn, 
bidden wij tot U, God, met de woorden van Uw 
Zoon Jezus. 
 
Onze Vader 
 
Vredeswens   



Inleiding op de communie   
 
Dan zal er vreugde zijn op aarde … 
Dan zal er vreugde zijn op aarde   
vrijheid en vrede in Jezus’ naam.   
Door Hem en met Hem en in Hem   
bieden wij U, barmhartige Vader,  
dit dankoffer aan   
in de gemeenschap van de Kerk,   
die leeft door Jezus’ Geest, vandaag   
en alle dagen, tot in eeuwigheid. Amen. 
 
Communie 

 
 
Slotgebed 
Waar je schat is, daar zal ook je hart zijn, 
zegt Gij ons, God. 
Laat ons daarom waakzaam zijn, 
het licht bewaren in ons hart 
opdat wij U kunnen binnenlaten 
Gij wilt ons gelukkig maken. 
Daarom geeft Gij U zelf aan ons: 
uw Leven, uw Liefde, uw Vrede. 
Dank dat Gij ons zegt: "Ik hou van je, 
zoals een vader en een moeder van hun kind, 
en Ik wacht op een antwoord van jou, 
als teken van wederliefde." Amen. 
 
 
 
 
 
 

Om mee te nemen onderweg  
 
Waar is je schat?  
'Waar je schat is, daar zal ook je hart zijn.'  
Er zijn 'schatten', een leven lang opgestapeld,  
maar die moet de mens op het ogenblik van de 
dood achterlaten.  
Ik heb nog nooit een verhuiswagen achter een 
lijkstoet gezien, nooit.  
Maar er bestaat ook een schat die men met 
zich kan meenemen,  
die niemand kan roven, een schat die men niet 
voor zichzelf heeft gespaard,  
maar die men aan de anderen heeft gegeven.  
De schat die de mens aan de anderen heeft 
gegeven, die neemt hij mee.  
Liefde, naastenliefde, dienstbaarheid, geduld, 
goedheid, tederheid zijn schatten die de mens 
kan meenemen, de andere niet. 
Paus Franciscus  



Slotlied 

Dank U voor het wonder in mijn leven, 
dank U voor uw Geest en voor uw kracht. 
Dank U dat U alles hebt gegeven, 
dat U alles voor mij hebt volbracht. 
Dank, dank, dank o Heer, … 
 
Mededelingen  
 
Zending en zegen  
 

Terekenfeesten: Helpende handen gezocht! 
 
Voor, tijdens en na de feesten  
zoeken we vrijwilligers. 
Wil je helpen? Laat ons weten: 

·Wanneer je beschikbaar bent 
·Wat je graag wil doen 

 
Er is voor elk wat wils: keukenhulp, bediening,  
afwas, opbouw/afbraak, kaartjesverkoop … 
· De feesten vinden plaats op 24, 27, 29 en 30 

augustus. 
· Nodig gerust vrienden of familie uit om ook 

mee te helpen! 
 
Alvast bedankt! 
–Comité Terekenfeesten 
 


